PREEKWIJZER THEMADIENST

Israél - Gods oogappel!

Preeklijn* met verwijsteksten

Voor onze kinderen

1.Heeft Israél nog steeds een speciale plaats in Gods
ogen?

Ja, God heeft vanouds Israél genadig gekozen als
Zijn volk (a), waar Hij Zijn bijzondere weg zou gaan
en uit wie de Messias geboren zou worden.(b)
Ondanks dat veel joden niet in Jezus als Messias
geloofden en geloven, heeft God Zijn volk niet
verstoten.(c)

2.Maar hoe verhouden zich Israél en de kerk (de
gelovigen uit de heidenen)?

Paulus leert ons in Rom. 11 met het beeld van de
boom dat de kerk, te weten de christenen uit de
heidenen, Israél niet heeft vervangen, maar als
takken ingeént zijn. (a) Daarmee vormen gelovigen
joden en heidenen nu samen het ene volk van
God.(b) Daarom weten we ons als christelijke kerk
daarom onopgeefbaar verbonden met Israél, onze
oudste broeder en wijzen we de vervangingsleer (de
gedachte dat de kerk in plaats van Israél is
gekomen) af. (c)

3.Wat heeft Israél nodig?

Israél heeft als ieder volk persoonlijk geloof in Jezus
Christus nodig. Hij is immers de enige Weg der
zaligheid.(a)

4.Wat weten we over de toekomst van Israél?
We mogen geloven dat God Zijn volk niet is vergeten
en Zijn genade aan hen rijk zal verheerlijken.(a)

1. Waarom heeft God ooit Israél uitgekozen om Zijn volk te zijn?
Niet omdat de Israélieten goed, sterk of groot waren, maar
gewoon omdat Hij hen liefheeft. Dat noemen we verkiezende
liefde.

2. Kiest Hij daarmee tégen andere volken?
Nee, maar het is Gods vrijheid te kiezen wie Hij wil. Niemand
heeft dit verdiend. Het is genade.

3. Wat leren we van Gods keuze voor Israél?
Dat God in Zijn liefde heel trouw en geduldig is, ondanks de
zonden van Israél en die van ons.

4. Wat betekent dit voor ons?
Dat we het Joodse volk liefhebben en voor hen bidden.

5. Is Israél nog steeds Gods volk?

Ja, Gods keuze is voor altijd. Tegelijk mogen wij als heidenen
door diezelfde liefde van God ook Gods kinderen zijn door het
geloof. Denk maar aan het Pinksterfeest.

Helaas denken veel joden dat de Messias nog komen moet. Hun
ogen zitten nog dicht voor het wonder dat de Heere Jezus de
beloofde Messias is en dat Hij de enige Weg tot God is.

6. Zal de wereld merken dat God van Israél houdt?

Jazeker, dat doen we nu al, omdat we zien dat God Israél bewaart
als Zijn oogappel. Ondanks alle vijanden wonen ze weer in hun
oude beloofde land. En we zullen het merken als er heel veel
joden tot geloof komen dat Jezus de Messias is. Dat heeft God
beloofd. En dan komt de Heere Jezus snel terug.

* De vragen en antwoorden zijn geen belijdenis en geen afgerond geheel. Ook de verzameling van verwijsteksten is slechts
een zoeken en samenbrengen van wat God ons in Zijn Woord leert en ons daarmee te zeggen heeft. De zogenaamde
‘landbeloften’ heb ik buiten beschouwing gelaten. Daarmee bent u uitgenodigd tot verdere doordenking in eigen

verantwoordelijkheid bij een open Bijbel.

VERWUSTEKSTEN

VRAAG 1

(a) Genesis 12:2 Ik zal u tot een groot
volk maken, u zegenen en uw naam
groot maken; en u zult tot een zegen
zijn.

Niet omdat u groter was dan al de
andere volken heeft de HEERE liefde
voor u opgevat en u uitgekozen, want u
was het kleinste van al de volken. Maar

vanwege de liefde van de HEERE voor u,
en om de eed die Hij uw vaderen
gezworen had, in acht te houden, heeft
de HEERE u met sterke hand uitgeleid
en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis,
uit de hand van de farao, de koning van
Egypte. Deut. 7: 7en 8

(b) En u, Bethlehem-Efratha, al bent u
klein om te zijn onder de duizenden van

Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een
Heerser zal zijn in Israél. Micha 5:1

Zegt de Schrift niet dat de Christus komt
uit het geslacht van David en uit het
dorp Bethlehem, waar David was? Joh
7:42

(c) Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk
verstoten? Volstrekt niet! |k ben

immers ook een Israéliet, uit het



nageslacht van Abraham, van de stam
Benjamin. Rom. 11:1

Zij zijn weliswaar wat het Evangelie
betreft vijanden vanwege u, maar wat
de verkiezing betreft geliefden vanwege
de vaderen. Want de genadegaven en
de roeping van God zijn onberouwelijk.
Rom. 11:28 en 29

Vraag 2

(a) Zo 1zegt de HEERE
legermachten: In die dagen [zal het
gebeuren] dat tien mannen uit alle talen
van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de
punt [van de mantel] van een Joodse
man zullen zij vastgrijpen, [en] zeggen:
Wij gaan met u mee, want wij hebben
gehoord [dat] God met u is. Zach. 8:23

van de

(b) En in Zijn Naam moet onder alle
volken bekering en vergeving van
zonden gepredikt worden, te beginnen
bij Jeruzalem. Lukas 24:47

Want u bent allen kinderen van God
door het geloof in Christus Jezus. Want
u allen die in Christus gedoopt bent,
hebt zich met Christus bekleed. Daarbij
is het niet van belang dat men Jood is of
Griek; daarbij is het niet van belang dat
men slaaf is of vrije; daarbij is het niet
van belang dat men man is of vrouw;
want allen bent u één in Christus Jezus.
En als u van Christus bent, dan bent u
Abrahams nageslacht en
overeenkomstig de belofte
erfgenamen. Gal. 3:26-29

(c) Dan moet u tegen de farao zeggen:
Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn
eerstgeborene, is Israél. Ex. 4:22
Want God heeft hen allen
ongehoorzaamheid opgesloten om Zich
over allen te ontfermen. Romeinen
11:32

in hun

Vraag 3

(a) Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg,
de Waarheid en het Leven. Niemand
komt tot de Vader dan door Mij. Joh.
14:6

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig
leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam
is, zal het leven niet zien, maar de toorn
van God blijft op hem. Joh. 3:36

Vraag 4

(a) Want ik wil niet, broeders, dat u
geen weet hebt van dit geheimenis
(opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog),
dat er voor een deel verharding over
Israél is gekomen, totdat de volheid van
de heidenen is binnengegaan. En zo zal
heel Israél zalig worden, zoals
geschreven staat: De Verlosser zal uit
Sion komen en zal de goddeloosheden
afwenden van Jakob.

En dit is het verbond van Mij met hen,
wanneer |k hun zonden zal wegnemen.
Rom. 11: 25 -27

VRAGEN TER OVERWEGING

1. Wat zegt het u dat de Vader van onze Heere Jezus Christus de God van Israél is? Wat leert dit over de relatie tussen

Oude en Nieuwe Testament?
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Is er in dit alles ruimte voor kritiek op (de staat) Israél?
Voor onze kinderen: Wat leren we over God als we aan Israél denken?

Hoe zou het komen dat de kerk, ook die van de Reformatie, zo weinig oog voor Israél had?
Hebben we als kerk en christenen een ‘ereschuld’ aan Israél?
Hoe ziet u de beloften van God aan Israél?



